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Kruiskerk, donderdag 28 mei 2023, 9.30 uur 
Hemelvaartsdag 
 
Voorganger: ds. Martin van der Klis 
Muziek: Henk Hortensius (orgel) 
Lector: Erik Vedder 
 
 
Welkom (door ouderling van dienst) 
 
Zingen: Gezang 229:1,2,5 (Liedboek voor de kerken 1973, melodie: Psalm 21) 
 
1. De dag van onze Vorst brak aan. 
 Zie, Gods gezalfde Koning 
 gaat tot zijn hemelwoning. 
 Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
 omstraald van morgenlicht 
 voor 's Vaders aangezicht. 
  
2. Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
 het leven weergenomen. 
 Nu is zijn uur gekomen; 
 Gods paradijs zal opengaan 
 en heel de hemel wijd 
 weerkaatst zijn heerlijkheid. 
  
5. O, Heer, die onze Koning zijt, 
 laat niets uw rijk verhind'ren, 
 en open voor uw kindren 
 de poorten van uw woning wijd. 
 Laat, met uw feestkleed aan 
 ons tot uw bruiloft gaan. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Psalm 43:3,4 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Lukas 24:36-53 (door Erik Vedder) 

 
[36] Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en 
zei: ‘Vrede zij met jullie.’  [37] Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een 
geest te zien.  [38] Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom 
zijn jullie ten prooi aan twijfel?  [39] Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! 
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Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie 
zien dat Ik heb.’  [40] Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten.  [41] Omdat 
ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: 
‘Hebben jullie hier iets te eten?’  [42] Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis.  [43] 
Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.  [44] Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij 
jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de 
Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’  [45] 
Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.  
[46] Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar 
dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,  [47-48] en dat in zijn naam alle 
volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden 
worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.  
[49] Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht 
uit de hemel zijn bekleed.’ 
[50] Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en 
zegende hen.  [51] En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel.  [52] Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug 
naar Jeruzalem.  [53] Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden. 

 
Zingen: Zingende Gezegend 51 (melodie: “Eens als de bazuinen klinken”) 
 
1. Hoort! Een woord van eeuwig leven - 
 Christus die ten hemel vaart: 
 Mij is alle macht gegeven 
 in de hemel en op aard; 
 gaat vertolken alle volken 
 wat u werd geopenbaard! 
  
2. Doopt hen in de naam des Heren, 
 Vader, Zoon en heil'ge Geest; 
 dat zij mijn geboden leren, 
 trouw en liefde allermeest. 
 Roept hen op zich om te keren, 
 roept hen tot het bruiloftsfeest! 
  
3. Ik ben met u, alle dagen, 
 nu en tot in eeuwigheid! 
 Van mijn rijk zult gij gewagen - 
 gaat dan heen, gaat wereldwijd; 
 als gij valt, zal Ik u dragen, 
 Ik ben met u, voor altijd! 
 
Overdenking 
 

Thema: “Grote vreugde!” (n.a.v. Lukas 24 vers 52) 
 
Zingen: Opwekking 733 
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De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 
Dankgebed  
 
Collectemoment 
 
Zingen: Lied 416 
 
Zegen 
 
Zingen: driemaal amen 


